
Aernout van Citters 

Mijn naam is Aernout van Citters, ik ben nazaat van zes Van Citters  die voor de kamer Zeeland bij de 

VOC bewindhebber waren. Mijn familie, de familie Van Citters is een echte Zeeuwse familie. Zij zijn 

hier gekomen in 1585 en heeft tot begin twintigste eeuw hier ook gewoond. Ik vond het aardig jullie 

mee te nemen naar het Zeeuws Archief, waar ontzettend veel van onze familiestukken worden 

bewaard. En ik wil graag vertellen over drie Aernouts die daar een rol in hebben gespeeld. Dat zal ik 

in de eerste instantie doen aan de hand van twee voorwerpen die hier staan. Het eerste is het glas 

waar de stamvader op staat, het glas is uit 1733 met de afstammelingen. En de stamvader heet 

Aernout van Citters en was ambassadeur in Engeland. Hij was betrokken bij de VOC in de zin dat hij in 

1683 als ambassadeur moest verdedigen waarom Bantam door de Nederlanders was veroverd.  

Wat daar bij hoort is de kleinzoon van Aernout, die ook Aernout heet. Dat is de derde Aernout. En 

wat je hier ziet is een jongeling van 15 jaar in 1729 en de jongen heeft voor zijn verjaardag een paard 

gekregen. Wat je ziet is echt een puber met een bleek gezicht, wel heel standsbewust met een eigen 

zwaard en zweep. Deze jongeling wordt op  23 jarige leeftijd een van de tien commissarissen van de 

VOC. Zeeland had er twee, en hij wordt daar een van in 1737 op 23 jarige leeftijd. 

Bij onze familie is heel veel verloren gegaan. Dat komt doordat veel dingen in Zeeland zijn verdwenen 

die de familie betreffen. Maar ook omdat veel generaties binnen onze familie oud waren toen zij 

kinderen kregen. Dat heeft gezorgd dat er eigenlijk weinig familieverhalen uit deze tijd zijn 

doorgegeven binnen onze familie. Dat betekent dat ik niet ben opgegroeid met het VOC-verleden 

maar dat dat pas later is gekomen. Dat ik pas later ben gaan kijken naar wat mijn familie heeft 

betekent voor de VOC.  

 


